
 

Ben je tussen de 10 en 19? Check Dit! 
 
 
Op zoek naar een plek waar je gewoon jezelf kunt zijn, lekker kunt chillen en nieuwe 
dingen kunt ontdekken over het geloof? Check onze kerk! 
 
We organiseren allerlei activiteiten waar je elkaar én nieuwe mensen kunt ontmoeten, 
kunt relaxen en samen kunt praten over hoe je in het leven staat en wat je christelijke 
achtergrond voor jou betekent. Soms gaan we wat dieper in op een Bijbeltekst of 
bespreken we onderwerpen die nu spelen in de maatschappij. 
 
Wat kun je verwachten? 
 
- Tieners in de Ark (10-19 jaar):  
  Elke maand komen we samen en duiken we in boeiende verhalen uit de Bijbel, waarbij 
we ze bekijken vanuit een modern perspectief. We filosoferen over ons leven, wie we 
zijn, wie we willen zijn als christen, en wat het geloof voor ons betekent. En natuurlijk is 
er ook genoeg ruimte om gewoon gezellig met elkaar te zijn. 
 
- Special events:   
  Denk aan kerstvieringen, paasprojecten en een vette BBQ in de zomer. Altijd een 
gezellige sfeer en de perfecte kans om elkaar te zien. 
 
Nog meer activiteiten: 
 
- Jeugdgroepen in de regio:  
Wil je meer mensen leren kennen en verder kijken dan alleen de Parkstadgemeente? In 
de regio zijn er nog meer jeugdgroepen. Leuk om die eens te ontmoeten en samen 
dingen te ondernemen, bijvoorbeeld in Roermond met Protestantse Jeugd Limburg. 
 
- Tienerkamp:  
Zin om even weg te gaan en gewoon lol te hebben? Ga mee op kamp met andere tieners 
uit de regio (Parkstadgemeente). 
 
- Taizé-reis (vanaf 14 jaar): 
Als er genoeg mensen mee willen, organiseren we een trip naar Taizé, waar jongeren uit 
heel Europa bij elkaar komen voor een bijzondere ervaring. 
 
Lijkt het je wat? Meld je aan en kom langs! 
 
 
 


